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Thema: Goedenavond  
Lezingen uit NBV 2004  
 
Woord van welkom  
Gebed 
 
Schriftlezing  Johannes 13: 21 – 30 
Zingen LvdK 562: 1 en 3 Ik wil mij gaan vertroosten  
Stilte  
 
Schriftlezing Mattheus 26: 36 – 46  
Zingen: OTH 117: 1, 3, 4 ’t is middennacht, en in de hof 
Stilte  
 
Schriftlezing Lukas 22: 47 – 53  
Zingen psalm 88: 1, 2 en 6 Psalm 88 Uit de nieuwepsalmberijming  
Stilte  
 
Schriftlezing Mattheus 27: 32 – 50  
Zingen OTH 425: 1, 2, 3 Als ik m’n ogen sluit 
Stilte  
 
Schriftlezing Mattheus 27: 51 – 61 
Zingen LvdK psalm 30: 1, 2 en 5  
Stilte  
 
Gebed  
 
Woorden uit de Mattheus Passion (zie 
bijgevoegde pp) 
Nun ist der Herr zur Ruh gebracht.  
Mein Jesu, gute Nacht.  
Die Müh ist aus, die unsre Sünden 
ihm gemacht. 
 Mein Jesu, gute Nacht!  
O selige Gebeine,  
Seht, wie ich euch mit Buss  
Und Reu beweine,  
Dass euch mein Fall in solche  
Not gebracht!   
Mein Jesu, gute Nacht!  
Habt lebenslang  
Vor euer Leiden tausend Dank,  
Dass ihr mein Seelenheil so wert geacht'.  
Mein Jesu, gute Nacht!   

 
 
 
Nu is de Heer te rusten gelegd.   
Mijn Jezus, goedenacht.  
De last van onze zonden  
is van Hem afgenomen.  
Mijn Jezus, goedenacht.  
O zalig gebeente,  
zie hoe ik U met boete  
en rouw beween,  
omdat mijn zonden u in zulke nood hebben 
gebracht.  
Mijn Jezus, goedenacht.  
Mijn leven lang zal ik  
u danken voor uw lijden,   
omdat mijn heil u  zo ter harte ging.  
Mijn Jezus, goedenacht. 

 
Kaart wordt uitgeblazen  
 
We verlaten in stilte de kerk  

https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-88

